Cafés van Hulste

De Eenclrac}lt

Brugsestraat 91

Herberg van 1902 tot 1965

Uitbaters:
1902 Henri Deganck x Romanie Wanzeele
1924 Remi Dewaele x Marie Wanzeele

Deze herberg, op de hoek van de Brugsestraat met de Hazebeekstraat, werd gebouwd in 1902. Dit is het
jaar waarin de eerste uitbaters, vlasfabrikant Henri Deganck en Romanie Wanzeele, trouwden en er direct
gingen wonen. Tweeéntwintig jaar later verhuizen ze naar café Het Burgerwelzijn in de Vlietestraat 155
en nemen vlaswerker Remi Dewaele met zijn echtgenote Marie Wanzeele hier als jong koppel hun intrek.
Zij hadden vijf kinderen: Anna (%), die gehuwd was met Cyriel Wanzeele. Maria, die trouwde met André
Gourlandt, Elisabeth getrouwd met Gilbert Vanluchene. Dan Karel die slechts enkele maanden geleefd
heeft en tenslotte Marcel (12015) getrouwd met Elza Persyn. Remi overleed al in 1946, hij was nog maar
54 jaar, maar Marie bleef hier herbergierster tot 1965. Dan ging ze inwonen bij haar zoon Marcel. Zij
overleed in 1982.

Bij de inhaling (inhuldigingsstoet) van pastoor Vanneste in 1922 was hier volgend gedicht te lezen:
Heer Vanneste, wees gegroet,
doet uw diensten kort en goed,
in de biechtstoel niet te stuur,
op de preekstoel geen halfuur.
Al het volk van Hulste is fraai,
buiten hier en daar ne gaai.*

Tijdens verbouwingswerken enkele jaren geleden moest de brandweer te hulp komen omdat de
topgevel op instorten stond.

Van links naar rechts: Elisabeth Dewaele, Marcel Dewaele en Gilbert Vanluchene poseren aan De Eendracht.

* De laatste 2 versregels zijn nog steeds van toepassing.
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